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Muziek 
 
Welkom 
 
Lied 477: 1, 2 

 
De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
  



Groet en Bemoediging 
V: Met vrede gegroet 
A: en gezegend met Licht ! 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die gekomen is in onze nacht 
V: die is geboren, kind ons tot vreugde gegeven 
A: en niet loslaat wat Zijn hand begon 
 
Verwachting 
 
Wij vrouwen weten van verwachten 
van wakend door het leven gaan; 
van trouw in daden en gedachten, 
van vragen maar nog niet verstaan. 
De weg is lang, het einde ver 
maar eenmaal vindt ons hart de ster. 
 
Wij kennen  ;t feest, een kind te dragen 
waarvoor ons wezen open staat 
of ’t leed avn tevergeefs te vragen: 
van wachten tot de hoop vergaat. 
De weg is lang en steil en smal 
maar eenmaal vindt ons hart de stal. 
 
Wij vrouwen blijven heil verwachten 
en waakzaam door het leven gaan, 
vertrouwend op de sterke krachten 
uit vreugde, pijn en hoop ontstaan. 
De weg is lang, maar het einde goed 
als eens ons hart het Kind begroet. 
 
Mieke de Jong 
 
 
Gebed 
  



Loflied 487: 1, 2 

 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Schriftlezing: Jesaja 8:23- 9:7 
  



Lied 330  zanggroep 

 
Schriftlezing: Lucas 2: 1-20 
 
Lied Het mooiste verhaal  zanggroep 
 
't Is eeuwen geleen maar vertel het toch voort: 't is 't 
mooiste verhaal dat je ooit hebt gehoord! Een 
Kindje geboren in 'n stal in de nacht, Dat Zijn 
liefde op aard ook voor jou heeft gebracht. 
 
2 De hemel was zwart maar een ster gaf haar licht: 
haar glans als de liefd' op Maria's gezicht. 
Het Kindje sliep vredig op 't bedje van hooi 
de krib van het vee zonder rijkdom of tooi. 
  



3 De adem der dieren was zacht en zo warm 
en 't dronk bij Zijn moeder, gewiegd op haar arm. 
't Is eeuwen geleen maar vertel het toch voort: 
't is 't mooiste verhaal dat je ooit hebt gehoord! 
 
Openbaring 
 
Moment 
Van verwondering. 
hierop heb je gewacht. 
En toch is het anders  
dan je had verwacht 
en had durven dromen. 
 
Moment  
van bevrijding 
van helder zien 
wat waardevol is 
en weten waar het  
om gaat in het leven. 
 
Moment 
waarop je ontdekt 
hie het gewone 
bijzonder kan zijn 
en iets kleins soms 
het grote weerspiegelt. 
 
Moment 
waarop Maria 
haar kind omarmt 
en in de ogen kijkt 
en weet: hier 
wordt God zichtbaar. 
 
Moment 
waarop een diepe 
ervaring het licht ziet. 
 
Greet Brokerhof-van der Waa 
 
 
Overweging 



 
Lied Joy tot he world  zanggroep 
 
Voorbeden-Stil gebed-Onze Vader 
 
Aankondiging van de inzameling van de gaven 
 
Lichtspoor 
 
Een ster wijst de weg 
naar Bethlehem 
 
dicht bij zijn ouders 
en in de warmte  
van ezel en os 
slaapt het kind 
 
de wereld wil  
wel even stil zijn 
 
er reist geen ster 
van Bethlehem naar Golgotha 
waarop die ene mens  
zich kan richten 
 
hij zelf is licht 
en trekt een spoor van licht 
van Bethlehem naar Golgotha 
en eeuwen verder. 
 
Rennie van Windt 
 
  



Lied 484 Go tell it on the mountain 

 
The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth, 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
 
Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
 



Wegzending en Zegen 
A: Amen (3x) 
 
Wij wensen u goede en gezegende Kerstdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


